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Vrijwilligers in de schijnwerper  
Op 19 en 20 maart wordt de landelijke vrijwilligersactie NL DOET gehouden. Ook in de gemeente Putten besteedt 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk aandacht aan deze actie. Om de vrijwilligers en de organisaties en instellingen een 
steuntje in de rug te geven, laten wij de komende weken vrijwilligers aan het woord. 
 
We nemen op zaterdagmorgen een kijkje bij Scouting Kon-Tiki in Putten op het landgoed De Schovenhorst, waar 
de kabouters (meisjes 7 en 10 jaar) bivakkeren in het fantasieland Bambilië en de welpen (jongens 7-10 jaar) in de 
Jungle. De kinderen verzamelen nog even in de kring en keren na een actieve ochtend in de frissen buitenlucht, 
huiswaarts. Met enkele jonge vrijwilligers hebben wij een gesprek over hun “drive” om dit vrijwilligerswerk te doen.  
 
Eerst even voorstellen in het Bambiliaans. 
Op de foto, boven vlnr Elsa of wel “Miegie”, Marjolein 
“Mops”, onder vlnr Mariëlle “Kristar”, Menno “Jocht” en 
namens de welpen Niels ofwel Chikai uit Jungleboek. 
 
 
Zonder uitzondering zijn deze vrijwilligers vanaf hun jeugd 
betrokken bij scouting en na hun “eigen tijd” enthousiast 
doorgestroomd in de leiding. Naast leidinggeven bij de 
jeugd houden zij hun eigen uren met diverse activiteiten 
op de zaterdagmiddag of avond. “Langst dienend” van dit 
groepje is Elsa, zij is al ruim 25 jaar betrokken bij scouting 
Kon-Tiki, eerst als lid en 13 jaar als leidster. Zij heeft op 
haar beurt alweer kabouters zien opgroeien collega-
leidsters, een leuke ontwikkeling, tekenend voor de 
onderlinge sfeer en saamhorigheid. 
 
Ook zijn zij het er unaniem over eens dat het omgaan met de kinderen en de band met de kinderen (en ouders) 
enorm veel voldoening geeft. Scouting geeft de kinderen de mogelijkheden activiteiten te ondernemen die ze thuis 
niet kunnen en mogen doen omdat de ruimte niet geschikt is. Het is fantastisch om mee te maken dat een 
deelnemer zijn angst overwint bijvoorbeeld bij het abseilen en met een stralend gezicht vraagt “of hij nog een keer 
mag” of de kabelbaan ineens beoordeelt met “gaaf!” in plaats van eng. De ontwikkeling van kinderen zien, 
meemaken en er in sturen is geweldig om te doen. Kinderen verrassen je steeds weer, soms komen ze al stoer 
binnen, soms worden het van stille verlegen kinderen stoere meiden en jongens, zelfstandig en vol zelfvertrouwen. 
Bijzonder om te zien is ook dat de kinderen elkaar hier accepteren zoals ze zijn, iedereen doet mee. “Nieuwe 
kinderen” worden gemakkelijk in de groep opgenomen. Het is niet altijd zo dat scouting “in de familie zit”. Juist door 
de enthousiaste spreekbeurten van de kinderen worden vriendjes en vriendinentjes nieuwsgierig, komen een 
keertje mee kijken en willen meedoen.  
 
Afhankelijk van de (leeftijds)groep worden weekenden en kampen gehouden en daar maken deze vrijwilligers zich 
graag voor vrij, zoals ook rekening gehouden wordt met het tijdstip van de bijbaantjes en het werk. Alles is goed, 
maar kom niet aan de zaterdagochtend! In 2010 bestaat Scouting Nederland bestaat 100 jaar en iedereen bereidt 
zich voor op de Jubileum jamboree in Roermond.  
 
Berend van de Mheen, bestuurslid van Kon-Tiki, is vol vertrouwen over de toekomst van het vrijwilligerswerk bij 
scouting. Vooral het plezier en de saamhorigheid zorgen er voor dat er altijd weer vrijwilligers zullen zijn om het 
werk voort te zetten. De waardering voor onze vrijwilligers is groot! Scouting is van de vrijwilligers, het bestuur is er 
om samen met de vrijwilligers deze kinderen te begeleiden en een plezierige vrijetijdsbesteding te bieden. Er wordt 
veel overleg gevoerd met alle vrijwilligers over te nemen stappen, ontwikkelingen, activiteiten etc. zoals ook nu 
iedereen betrokken is bij de wederopbouw na de brand vorig jaar september. Naast waardering geeft Berend aan 
dat de ervaringen en vaardigheden die je opdoet als vrijwilliger bij scouting in opleidingen en werksituaties een 
positieve invloed hebben.  
 
Nog heel even pauze om weer warm te worden, dan bestormen de kinderen van de middaggroepen het 
scoutingterrein in de bossen van Landgoed Schovenhorst en gaat een nieuwe groep vrijwilligers aan de slag.  
 
Voor meer informatie over scouting neemt u een kijkje op: www.scouting-kontiki.nl, voor vrijwilligerswerk in Putten 
gaat u naar: www.vrijwilligersputten.nl; voor de landelijke actie op 19 en 20 maart op: www.nldoet.nl   
 
  
 


